
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 04 – 07 - 2014. 
 

Vanmiddag om 12.30 uur vertrokken Harmke Oonk en Carry Beijer 

met de bus naar Veenendaal. Hier stonden Jan Huijbrechts en 

Robert van der Veen al op ons te wachten. 

Na het afscheid nemen reden we via Lochem (om de tomtom op te 

halen) door naar de Lutte, waar we rond 15.00 uur aankwamen. We 

kregen bij de receptie een heerlijke kop koffie of thee. 

Rond 15.30 uur kwamen ook Ageeth Mulder, Jan Admiraal, Annette 

Piekstra en Caroline Grondman binnen druppelen. 

Iedereen was heel benieuwd welke kamer ze kregen, dus dat hebben 

we maar gelijk ingedeeld. 

Er was helaas geen tijd om boodschappen te doen, dus voor het 

avondeten stond er op het menu: 
 

 

 

Ajam Pangang met nasi 

en  

Foe Yong Hai met bami 
 

 

 

Na de heerlijke maaltijd kregen we een kop koffie en hebben we ons 

aan elkaar voorgesteld wie we waren, waar we woonden en wat ons zo 

al bezig hield in het dagelijks leven. 

Om 22.00 uur wilde de eerste al naar bed en de anderen volgden al 

snel, zodat om 22.30 uur iedereen al op één oor lag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

         

 

 

 

        

 



Zaterdag, 05 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen zijn Harmke en Jan Admiraal eerst brood gaan halen met 

nog een paar boodschappen. 

Intussen heeft Carry de anderen uit bed gehaald en de tafel vast 

gedekt. 

Na het ontbijt zijn we naar Oldenzaal gereden om wat kaarten te 

kopen en boodschappen voor het weekend in te slaan. 

Iedereen kon dan rustig zijn/haar kaarten schrijven. 

Robert ging naar zijn kamer, Ageeth wilde graag wat op het terrein 

rondwandelen en Annette wilde graag TV. kijken.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo hebben Jan H., Caroline en Carry lekker buiten op het terras 

gezeten en wat gebabbeld 

      

Broccoli 

Aardappelpuree 

      Gehakt 

    

 
’s Avonds nog lekker op het terras gezeten, bij de koffie trakteerde 

Carry op oranje tompoezen, in de hoop dat Nederland zou winnen. 

Nederland moest vanavond tegen Brazilië spelen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste wilde hierna naar bed, Annette en Robert volgden ook al 

snel. 

Ageeth heeft nog een poosje aan haar verhaal zitten schrijven, maar 

ook zij vertrok snel naar haar bed. 

Alleen Jan H. en Harmke bleven nog over om naar de wedstrijd te 

kijken . Jan H. had het in de pauze ook wel bekeken en vertrok ook 

naar bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag, 06 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen rond 08.30 uur waren de meesten weer present aan het 

ontbijt. 

Na de koffie zijn we in het busje gestapt en naar Overdinkel gereden 

waar er een leuke en gezellige braderie was.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op ons gemak hebben we hier overheen gewandeld en Ageeth kwam 

een kraampje tegen met loombands. Ze heeft zo’n geheel gevuld 

doosje gekocht met een rasterwerk waar ze leuke armbandjes en 

kettinkjes van kan maken. 

Op een gegeven moment hadden de heren het wel gezien en wilden op 

een terrasje gaan zitten om daar op de dames te wachten. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inmiddels kregen ze ook alweer trek en zijn we met z’n allen aan de 

overkant gaan zitten waar ze hamburgers verkochten. Toen de magen 

weer gevuld waren zijn we in het busje gestapt en heeft Harmke (die 

de omgeving goed kent) ons wat van de omgeving laten zien. Iedereen 

vond het geweldig mooi. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 17.00 uur kwamen we in Vasse aan en dan nu op zoek naar de 

watermolen, want daar zouden we pannenkoeken gaan eten. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het was er enorm druk en uiteindelijk kwamen we in een zaal terecht 

die heerlijk rustig was en we met ons allen konden genieten van de 

pannenkoeken.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als toetje kregen we ook nog een ijsje. 

Het was een heel fijne dag geweest. 

Ook vanavond lag iedereen vroeg op bed. 

 

 

 

 

 

 



Maandag, 07 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen konden we heerlijk uitslapen. 

Na het ontbijt nog een paar boodschappen doen voor het avondeten. 

Rond een uur twaalf hebben we sandwiches klaar gemaakt voor 

degene die toch alweer trek hadden. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En om 13.00 uur daar reed de huifkar voor en konden we instappen. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koetsier heeft ons prachtige stukken van Twente laten zien, waar 

we allen van genoten. Zelfs Annette zong het hoogste lied. 

Halverwege de rit stopten we bij de “Ijsmakerijboerderij”. Hier 

werd ons uitgelegd hoe ijs gemaakt wordt en waar natuurlijk de melk 

vandaan komt.  



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de uitleg kregen we allemaal een ijsje. De melk komt van de koe, 

dus ook een kijkje in de stallen. 



In de stallen zagen we een mestrobot die de vloer steeds weer 

schoonmaakte achter de koeien.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het melken van de koe gaat met 

een robot. Intussen kregen we nog 

een ijsje en dat was het ijsje wat we 

de boerin hebben zien maken. 

Mmmmmmmmm. 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een uurtje klommen we weer in de huifkar en nu Annette voor op 

de bok.  

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het begin even eng, maar het wende toch snel. 

16.00 uur kwamen we weer bij “’t Kaempke” aan en hebben erg 

genoten van deze mooie middag. 

’s Avonds stond er 

Spaghetti met sla 
        op het menu. 

Hierna ging iedereen weer zijn/haar eigen dingetje doen zoals een 

stukje wandelen op het terrein of zich terug trekken op z’n kamer, of 

lekker op het terras zitten in het zonnetje. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00 uur lag alles weer onder/naast de wol. 



Dinsdag, 08 – 07 – 2014. 

 

Toen we vanmorgen wakker werden regende het pijpestelen en het 

zag er ook niet naar uit dat het droog zou worden. 

Om 12.00 uur stapten we in de bus en reden naar Luttenberg en hier 

gingen we kaarsen maken.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het begin vroeg die mevrouw wie er wel eens kaarsen hadden 

gemaakt? Annette stak haar vinger op en legde ons precies uit hoe 

we het moesten doen.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert wist het ook goed, want 2x per week maakt ook hij kaarsen op 

zijn werk. 

En dan nu maar aan de slag: Iedereen kreeg een plankje met een 

nummer erop 4 of 8 of 12. Op dat plankje zat een spijker en daar 



kwam een touwtje (lont) aan te hangen. Als de grote wijzer van de 

klok op de 4 staat mogen die mensen met plankje nummer 4 even 

indompelen in de bak en er weer uit halen. Dit doen we net zo lang 

totdat de kaars dik genoeg is geworden. Die mevrouw sneed onderaan 

de kaars een stukje af,.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een eigen creatie mag natuurlijk ook. 

 

En nu mogen we er ook nog een vorm aangeven door de draaien. 

Hierna dompelen we de kaars 20 x in koud water en dan mogen we 

een kleur uitzoeken om de kaars te verven. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadat de kaarsen allemaal klaar zijn krijgen we een kopje koffie met 

een heerlijke plak Krentewegge. (een soort krentebrood). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl wij van de koffie en krentewegge smulden, pakte die mevrouw 

al onze kaarsen netjes in en mochten we een leuk cadeautje mee naar 

huis nemen. 

Het was weer een heel gezellige dag geweest. 

’s Avonds regende het weer en kwam er ook nog onweer bij. 
 

 

 



Woensdag, 09 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen toen we opstonden, regende het weer, maar gelukkig niet 

zo hard als de vorige dag. Af en toe was het even droog. 

Na het ontbijt is Carry toch wat spelletjes gaan halen bij de receptie 

en hebben we met een paar het spelletje memorie gespeeld wat ook 

eens wat anders was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch werd het toch wat droger en zijn we in het busje gestapt 

en naar Ootmarsum gereden waar een klein openluchtmuseum is. 

Hier werden we door een gids opgevangen en die vertelde ons veel 

over de boerderijen die er stonden.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het waren er ongeveer 15 boerderijen. 

We vonden het leuk om te zien hoe de mensen vroeger leefden.  

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na afloop kregen we wat te drinken met weer een lekker stuk 

krentewegge erbij. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De middag vloog voorbij en zo trokken we  

weer naar ’t Kaempke voor het avondeten. 

’s Avonds regende het weer met onweer erbij. 

Om 22.00 uur begon het voetballen weer en  

voor die tijd lag iedereen weer op bed, behalve  

Harmke. 
 

 

 

 

 

 



Donderdag, 10 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen was iedereen vlot op, want we gaan vandaag inkopen doen 

in Enschede. 

Onderweg kwamen we door Deurningen en hier hebben we een 

kaasmakerij (Landgoed Kaamps) bekeken en wat stukjes kaas 

geproefd. Ook konden we vanaf een gang zien hoe kaas gemaakt 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we dit bekeken hadden wilden we toch echt naar de stad om 

inkopen te doen. 



Eerst even koffie drinken bij D.E waar we ook onze meegebrachte 

boterhammen mochten opeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Huibrechts kocht een leuk t-shirt voor zichzelf,  

Jan Admiraal wilde een boek kopen over motors, die hij ook gevonden 

heeft en Annette vond een mooi boekje. 

Robert wilde graag een lekker geurtje voor zichzelf 

en Ageeth wilde een geurtje voor haar buurman meenemen. 

Alleen Caroline wist niets meer te bedenken als een pak papieren 

zakdoekjes. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmke vond een paar lekkere wandelschoenen voor zichzelf, en zo 

was iedereen weer helemaal tevreden. 

Onze laatste avond gingen we lekker uit eten in de Lutte zelf. 

Omdat Harmke weer eens aan het knoeien was met haar ijsje vond 

Ageeth het nu wel tijd worden dat ze met het diner een slab moest 

omdoen, dus nog snel even eentje gekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We konden kiezen uit een schnitsel of een varkenshaasje.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als toetje kregen  

we ook nog een  

lekker ijsje. 

 

 

 



Helemaal voldaan reden we naar ’t Kaempke terug en hier wachtte 

ons een nieuwe verrassing.  

Na de koffie werden de diploma’s uitgereikt en kregen we er een leuk 

stenen uiltje bij van Harmke. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 21.30 uur lag iedereen weer op bed, want morgen was het echt 

vroeg opstaan. De meesten hadden hun koffers allemaal gepakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag, 11 – 07 – 2014. 

 

Vanmorgen was het de bedoeling dat iedereen om 07.00 uur zijn bed 

uit zou komen, maar wat zagen we toen Harmke en Carry om 6.30 uur 

de deur uitstapten ………… iedereen was er al uit, aangekleed, bedden 

afgehaald  en tassen en koffers naar beneden gebracht.. 

Dus Harmke en Carry snel het ontbijt klaargemaakt koffie en thee 

gezet en aan het ontbijt. 

Iedereen hielp hierna met opruimen 

08.30 uur werd Caroline al opgehaald en hierna volgden al snel 

Annette en Ageeth. 

Nog even aanvegen en laatste spulletjes wegbrengen naar de receptie 

en dan konden de Jan A., Robert en Jan H. ook met de bus mee naar 

Veenendaal, waar zij opgehaald zouden worden. 

11.45 uur was de bus terug in Arnhem. 

Wij, Harmke en Carry, kijken terug op een hele leuke en gezellige 

week. 
 

Zien we jullie op de reünie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze deelnemers waren : 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Caroline       Ageeth        Annette 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jan Huijbrechts   Robert     Jan Admiraal 

  van der Veen  

 

De begeleiders: 

    

 

 

 

 

 

 

 

           Harmke Oonk      Car ry Beijer  

  

 
 


